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David en Goliath
Het is oudejaarsdag 2025 en ik denk vaak terug aan december 2021, toen de 
Russische regering nog een laatste poging deed om het conflict in Oekraïne op 
diplomatieke wijze op te lossen. Maar de NAVO en de Biden-regering wuifde de 
Russische veiligheidswens, om Oekraïne neutraal te laten,  gewoon weg. Daarbij 
had de Russofobe Westerse media het autoritaire Rusland al jarenlang 
veroordeeld. Daarentegen werd een ander land, Oekraïne bejubeld en vereert als 
een David die het tegen Goliath opneemt. Oftewel de Oekraïners die zich 
verdedigen tegen de brute Russen. De David versus Goliath emotie is herkenbaar 
voor velen van ons. Mensen die het opnemen voor de zwakkere of onderdrukte 
volkeren.

Meer dan veertig jaar heb ik zelf het David en Goliath gevoel maar dan met 
Rusland als David en de NAVO/ het Westen als Goliath. Dat deze ‘David Rusland’ 
jarenlang genegeerd/bedrogen is door Goliath’s handelen, is de hoofdoorzaak 
van de huidige oorlog. Dat de gemiddelde Westerling hier geen kennis van heeft 
hebben we te danken aan een doelbewuste (geo)politiek en de hiermee gepaard 
gaande anti-Rusland verslaggeving. Deze twee, politiek en media, omarmen 
elkaar. 

Tussen 1989 - de Val van de Muur en 1991 - het uiteenvallen van de USSR, 
onderging Sovjet-Rusland een soortgelijk drama wat Groot-Brittannië  
doormaakte na de Eerste en Tweede Wereldoorlog en het verlies van haar grote 
koloniale rijk. In Rusland voltrok zich dit in twee jaar terwijl dit in Groot-
Brittannië  decennialang duurde! Russen ondergingen ook een complete 
omkering van hun normen en waarden. Wat altijd fout werd gevonden 
(individualisme, kapitalisme en democratie) werd opeens uitgeroepen tot goed, 
terwijl het  socialisme en (Russische) gemeenschapszin plotseling pervers waren 
geworden.

Maar het meest trieste voor Rusland waren de sociale, culturele en economische 
omstandigheden. Na 1991 implodeerde alles en was er honger en kou. Als je van 
je gespaarde roebels een datsja of auto wilde kopen dan kon je er nu geen drie 
broden meer voor krijgen. Drommen zwerfkinderen liepen in de straten, 
ouderen zaten op straat hun laatste bezittingen te verkopen, criminelen 
domineerden het straatbeeld en de maffia werd oppermachtig. Talrijke 
ambtenaren, militairen, leraren, zorgmedewerkers, kerngeleerden, arbeiders, 
professoren, ingenieurs enz., moesten werken als schoonmakers, taxichauffeurs 
of beveiliger of ze werden tot de bedelstaf veroordeeld. De vernedering van de 
eens trotse Sovjet-Unie werd een land van Sodom en Gomorra. De Russische ex-
Goliath werd een David die vocht voor zijn voortbestaan. 
Het is een beeld van 1991 tot 2005 (in de provincie nog tot 2015) dat ik nooit 
vergeet. Werkende in Rusland en op en neer reizend naar Nederland wilde ik het 
wel van de daken schreeuwen hoe schrijnend en gevaarlijk de toestand in 
Rusland was maar daar was in die tijd een reactie als: “Het communisme is toch 
voorbij? Daar is toch nu vrijheid en democratie!” Daarbij leefden de Westerlingen 



in goede tijden en de nieuwe auto’s, huizen en cappuccinobars konden niet op. 
De Europeanen leefden vertrouwd onder de macht van de ‘enige echte Goliath’ 
aan de andere kant van de oceaan. Dit land was de ‘onbetwiste winnaar’ en zo 
gedroeg dat land zich ook. Bij menig begeleidingswerk wat ik deed voor 
Westerse bedrijven in Rusland, hoorden mijn oren ‘Russen moeten dat maar 
pikken’ of ‘Russen worden vijf maal minder betaald dan de Westerse werknemer, 
of ‘Russen begrijpen er toch niets van hoe je geld moet verdienen’. Uiteraard 
geldt dit niet voor alle Westerse investeerders maar een groot deel vertoonde 
wel dit decadente gedrag.
Daarbij wilde Goliath, tegen de gemaakte belofte(s) in, zijn NAVO-gebied 
uitbreiden ook al was dat op het voormalig gebied van de Sovjet-Unie. Het 
maakte niet uit of je Rusland hiermee kleineerde. Het werd gewoon doorgezet 
met politieke manipulaties onder leuzen als ‘die landen willen het zelf!” maar ze 
werden wel middels Goliaths belangenorganisaties (NGO’s) jarenlang betaald.

In deze periode (1990-2010) had ik diep en diep medelijden met de vernederden 
en vertrapten in de Russische maatschappij. Deze mensen geloofden, naast hun 
armoede en ellende, nog steeds dat Westerse landen het beste met hen en 
Rusland voor hadden. Wie had dan ook, in die tijd, kunnen vermoeden dat de 
neoconservatieven een andere strategie met Rusland voorhadden? Het was de 
tijd van de Balkanoorlogen, de Afghanistan- en Irak oorlog en van de tweede 
NAVO-uitbreiding richting de Russische grens. Levende in Rusland begon ik te 
voelen dat er ‘iets’ niet pluis was en ik ging me verdiepen in de buitenlandse 
politiek. Ik wilde erachter komen waarom de Westerse politiek zo weinig 
rekening hield met Ruslands situatie en waarom de Westerse media zo 
eendimensionaal verslag deed. Het David gevoel werd sterker. 

De eerste jaren van Poetins regering geloofde ik, net als de Russen, niet in 
positieve veranderingen voor Rusland. Daarom was mijn verbazing groot toen 
een ‘onbeduidende’ Poetin de grootste oligarchen in het Kremlin op het matje 
riep. Mijn verbazing werd groter toen er eindelijk juridische, economische en 
sociale instituties op poten werden gezet, waardoor onderwijs, ziekenzorg en 
sociale instanties weer gingen functioneren. De nadruk op orde, veiligheid en 
stabiliteit was een verademing.  Daarbij werd er een Stabiliteitsfonds opgericht, 
van waaruit Rusland alle buitenlandse schulden ging afbetalen, wat ook is 
gebeurd. Rus-David hoopte circa 2014 op erkenning van het Westen maar die 
kwam niet. Integendeel, de Westerse media somde alleen het negatieve op en 
vermeldde nooit iets positiefs. David zelf, begreep er vooral niets van, dat het 
telkens zo negatief werd weggezet in de Westerse pers en politiek. 

Als ik nu terug kijk op de afgelopen jaren dan blijf ik het een wonder vinden dat, 
het grootste land op aarde, dat vanaf 1991 was afgegleden naar een Sodom en 
Gomorra toestand, het voor elkaar heeft gekregen om weer op beide benen te 
staan. Straat voor straat, pand voor pand, stad voor stad werd gerestaureerd. 
Maffiosi en criminelen worden aangepakt, drugspuiten en afval worden weer 
opgehaald, zwerfkinderen worden weer opgevangen. Op het platteland worden 
ouderen niet meer aan hun lot overgelaten, nucleaire centrales worden weer 
kundig bewaakt, een middenklasse groeit, kinderen krijgen weer onderwijs, 
ziekenhuizen functioneren weer en zo kan ik nog wel even doorgaan. Voor 



miljoenen mensen kwam er weer een toekomst. David vocht om de normen en 
waarden in eigen land terug te krijgen en bleef nog steeds denken dat ze bij 
Europa of Goliath zouden worden opgenomen...

Maar Goliath had een geheime strategie en deze tolereerde niet dat het met 
Rusland beter zou gaan. De planning was juist dat David zwak moest blijven 
zodat de grond- en delfstoffen verdeeld konden worden (ingenomen) door pro-
Westerse Russische oligarchen of Russische oppositie-onderkoningen.  De grote 
lijn hierachter is dat Goliath nooit zou tolereren dat Rusland een goede 
verhouding met Europa zou krijgen. Dat zou een te grote concurrent voor Goliath 
zijn. Goliaths NAVO kwam in 2021 in actie om nog verder uit te breiden naar 
Oekraïne, het land dat van oudsher is verbonden met Rusland. En toen werd het 
David langzaam duidelijk waarom hij dertig jaar lang niet mocht meespelen op 
het grote internationale toneel. Het werd 24 februari 2022. De rest is 
geschiedenis. 

Zonder kennis van zaken is het begrijpelijk dat de meeste, onwetende 
Westerlingen, Oekraïne als de dappere David zien en het ‘brute’ Rusland als de 
Goliath, want de media heeft al meer dan 30 jaar verzuimd om ons, de zojuist 
geschetste achtergrondinformatie te geven. En Westerse politici hebben de 
geopolitieke agenda door te voeren zoals de ‘vertrouwde’ Goliath dat wenst. 
Als Goliath’s NAVO (en Europa als vazal), nu precies vier jaar geleden in 
december 2021, gehoor had gegeven aan Ruslands veiligheidswensen om 
Oekraïne neutraal te laten, dan hadden er nu nog twee miljoen Oekraïners en 
Russen geleefd, dan had de Donbass nog bij Oekraïne gehoord en hadden we er 
in Europa minder belabberd voorgestaan. 
Maar als we zouden proberen om, eens de andere kant van het verhaal toe te 
laten, dan zou dit kunnen bijdragen aan begrip voor Ruslands David situatie van 
de afgelopen 30 jaar. Tevens zou het kunnen bijdragen aan het 
hoogstnoodzakelijke einde van deze gruwelijke oorlog. 


