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De confiscatie van Russisch geld in Europa, definitief van de baan?

Recent sprak president Zelensky het Nederlandse parlement toe met veel mooie woorden en
natuurlijk om weer geld te krijgen om ‘Russische agressie’ tegen te gaan. Hoe vaak hebben we dit
al gehoord?

Toch was ik gisteren opgelucht, dat het voorstel vanuit de Europese Unie om Russische tegoeden
te gebruiken om Oekraine financieel te steunen, het niet gehaald heeft. Er ging een stevig politiek
gevecht aan vooraf in Brussel waarin de premier van onze zuidelijke buur, Bart de Wever, een
hoofdrol speelde. De Belgische premier speelde hoogspel maar had uiteindelijk wel gewonnen. In
de Belgische pers las ik dat commentatoren schreven dat De Wever weliswaar ‘zilver’ had
gewonnen maar dat het ‘goud’ naar Georgia Meloni, de premier van Italié ging. De steun van
Meloni was erg belangrijk voor de Wever om het EU voorstel te blokkeren. Het plan was
aanvankelijk om Russische tegoeden, die in Europa gestald zijn, te gebruiken als onderpand om
een grote lening te verstrekken aan het noodlijdende Oekraine. Hoewel de Russische miljarden in
diverse EU landen ondergebracht waren, 215 miljard euro in totaal, heb ik begrepen dat de bulk
zich in Belgié bevind. Bij Euroclear, een belangrijk Belgisch effectenhuis wat verweven is met het
Europese financiéle stelsel. Euroclear beheert 185 miljard euro van het Russische geld. De
Belgische premier had goed aangevoeld dat als hij akkoord zou zijn gegaan met deze lening hij
groot onheil over zijn land had afgeroepen. De Wever vroeg harde garanties van de EU, mochten
ze dit plan willen aannemen maar was niet voldoende tegemoet gekomen en hield zijn poot stijf.
De druk op de Wever was groot. Hij moest zich staande weten te houden ten opzichte van EU
president Ursula von der Leyden en de Duitse bondskanselier Friedrich Merz. Beide waren grote
voorstanders van dit plan. Uiteindelijk zijn dit ook de grote verliezers geworden in Brussel toen
het plan werd afgeblazen.

De uitkomst van het gevecht in Brussel over de Russische miljarden is er voor mijn gevoel toch
één met een bijsmaak. De EU heeft in plaats van gebruik te maken van de Russische tegoeden zelf
een bedrag van 90 miljard euro geleend op de kapitaalmarkt, of zegt dat te gaan doen. Deze EU
lening wordt vervolgens renteloos doorgegeven aan Oekraine. Deze ‘lening’ is eigenlijk gewoon
een gift want Oekraine is in geen positie om dit bedrag ooit terug te betalen. De Hongaarse
premier Orban noemde het letterlijk ‘weggegooid geld’. De bijsmaak zit bij mij in twee punten.
Ten eerste dat de Oekraiense regering, president Zelensky voorop, nu weer middelen van de EU
krijgt om diplomatieke gesprekken met Rusland, om een einde te maken aan het conflict, uit te
stellen. Het tweede is dat ik er niet gerust op ben dat dit plan, om het Russische geld te
confisqueren, definitief van de baan is. Ik vraag me namelijk af of Merz en Von der Leyen of
andere politici in Europa dit plan definitief hebben opgegeven. Ik hoop het van harte maar ik ben
er niet gerust op.

Wat mij in dit hele gebeuren zo sterk is opgevallen is hoe luchtig, je zou haast zeggen ‘achteloos’,
Europese regeringsleiders over het hele concept van privaat eigendomsrecht stappen. In het
Westen zeggen onze media en politiek altijd vol trots dat wij hier ‘democratie, rechtstaat en
kapitalisme’ hebben. Bij kapitalisme hoort privaat eigendom, dat is de hoeksteen van onze
economie. En privaat eigendom wordt, niet voor niets, heel goed wettelijk beschermd. Althans
dat zou zo moeten zijn. Als privaat eigendom afhankelijk is of de acties van een staat morele
goedkeuring verdienen, binnen of buiten een geopolitieke invloedssfeer vallen of een ‘democratie
of een autocratie’ is, dan vervalt het hele concept van een ‘recht’ en wordt het een ‘gunst’. En
daarmee staat het hele concept van privaat eigendom zwaar onder druk, zo niet op de helling. Ik
snap dat in het geval van noodomstandigheden, zoals een gewapend conflict, privaat
eigendomsrecht beperkt kan worden door sancties. Dat is nu het geval met de Russische
tegoeden die bevroren zijn in diverse EU landen. Hiervan gebruikt de EU nu overigens al wel de
rente van deze Russische tegoeden om Oekraine te steunen. [ets wat in mijn ogen al een
aantasting is van privaat eigendom, gerechtvaardigd of niet. Maar volledige confiscatie gaat nog
veel verder en is, bij mijn weten, nog nooit eerder op deze schaal ondernomen jegens een land.

Het is geen gebrek aan kennis of naiviteit van de Europese regeringsleiders dat ze niet begrijpen
wat ze doen toen dit EU voorstel, van onteigening van Russische tegoeden, besproken werd. De
president van de ECB, Christine Lagarde heeft meerdere malen gewaarschuwd wat de



economische en juridische gevolgen zullen zijn van dat voorstel. Maar zij was zeker niet de enige
prominent die publiekelijk heeft gewaarschuwd. Het was, ironisch genoeg, de CEO van Euroclear
zelf, Valérie Urbain, die een brief schreef naar Ursula von der Leyen die stelde dit het EU
‘leningsvoorstel’ de rechtstaat ondermijnt. De rest van de wereld zal dit voorstel niet als een
‘lening’ zien maar als confiscatie van andermans eigendom. Ze waarschuwde ook dat dit voorstel
grote gevolgen zal hebben voor toekomstige investeringen in Europa. Mening investeerder
buiten Europa zal wel twee keer nadenken voordat hij of zij geld in Europa wil en zal investeren.
Met andere woorden, veel van de hoge heren en dames in Brussel handelen met ogen open en
weten wat ze doen. Teveel Europese politici denken dat niemand in de wereld om Europa heen
kan maar ik denk dat ze zich daar ingrijpend in vergissen.

De tijd dat het Westen de enige dominante macht in de wereld was is echt voorbij. We leven in
een andere, multipolaire wereld waarin landen als China, Rusland, India en Brazilié steeds
belangrijker zijn geworden. Deze landen zullen hun nationale belangen in toenemende mate
centraal stellen in hun relaties met de rest van de wereld. De wereld draait niet meer om Europa
of Amerika maar, tot mijn verbazing, zijn er zo weinig mensen die dit begrijpen. Terwijl in
Rusland dit besef, dat Rusland leeft in een multipolaire wereld, al jaren gemeengoed is. Dat
ervaar ik met mijn Russische vrienden, dat zie ik op Russische praatprogramma’s, in de
Russische zakenwereld en in de Russische politiek. Hoe lang gaat het nog duren voordat wij in
Nederland en Europa eindelijk dit inzicht tot ons nemen en er ook naar gaan handelen?

Ik denk er vaak aan dat zoveel waarvan wij Rusland beschuldigen, gegrond of niet, onze eigen
regeringen in het Westen zelf doen. We roepen en wijzen in het Westen naar Rusland en zeggen:
‘dief, dief, dief terwijl onze eigen regeringen de dief zijn. Ik blijf er versteld van staan hoe je
mensen dingen kan doen laten geloven wat niets meer is dan een hersenspinsel.
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